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Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Aanvangslied: ‘Wordt wakker’  

(Uit: Coot van Doesburgh, Licht. 100 liedjes voor iedereen, 12) 

Melodie: ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’ (Lied 215) 

 

Bemoediging 

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

A:  Hij maakte hemel en aarde 

V: Hij is trouw, voor altijd 

A:  Hij laat niet los wat Hij begon 

 

Groet  V: de Heer zij met u 

A: ook met u zij de Heer  

 

Inleidend woord 

 

De schepping als gemeenschappelijk huis 

Paus Franciscus, Laudato Si’, I.1-2, 13 (2015) 
 

‘‘Wees geprezen, mijn Heer’, zong Franciscus van Assisi in het 
Zonnelied. In dit loflied herinnerde hij ons eraan dat ons 
gemeenschappelijke huis als het ware een zuster is met wie wij het  
bestaan delen, en als een mooie moeder die ons in haar armen neemt: 
‘Wees geprezen, mijn Heer, om onze zuster aarde, die ons voedt en leidt 
en verscheidene vruchten voortbrengt met kleurrijke bloemen en kruiden’. 
Deze zuster protesteert om de schade die wij haar berokkenen, vanwege 
het onverantwoorde gebruik en het misbruik van de goederen die God in 
haar heeft gelegd. Wij zijn opgegroeid met het idee dat wij haar eigenaar 
en heer waren, bevoegd om haar te plunderen. Het geweld dat in het door 
zonde gewonde hart van de mens aanwezig is, wordt ook zichtbaar in de 
ziektesymptomen die wij in de bodem, het water, de lucht en de levende 
wezens gewaarworden. Daarom behoort onze onderdrukte en verwoeste 
aarde, die ‘kreunt en barensweeën lijdt’ (Rom. 8, 22), toe aan de meest in 
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de steek gelaten en slecht behandelde armen. Wij vergeten dat wij zelf uit 
aarde zijn (Gen. 2, 7). Ons lichaam zelf wordt gevormd door de elementen 
van de planeet. Haar lucht geeft ons adem en haar water schenkt ons leven 
en verkwikt ons. 
De urgente uitdaging om ons gemeenschappelijke huis te beschermen 
omvat de bezorgdheid om heel de mensenfamilie te verenigen in het zoeken 
naar een houdbare en integrale benadering, aangezien wij weten dat de 
dingen kunnen veranderen. De Schepper laat ons niet in de steek, Hij zet 
geen stap terug in zijn plan van liefde. Hij heeft er geen spijt van dat Hij 
ons heeft geschapen. De mensheid heeft nog het vermogen samen te 
werken om ons gemeenschappelijke huis te bouwen. 

 

Zingen: ‘Lied tegen de Derde Wereldoorlog’ (H. Oosterhuis) 

Melodie: ‘Ik wil mij gaan vertroosten’ (Lied 562) 

 

Gebed 
 

Eerste lezing: Spreuken 24, 13-14 

Mijn zoon, mijn dochter – eet honing, dat is goed voor je, 

zoete honing streelt de tong. 

Zie wijsheid als de honing voor je leven. 

Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, 

je hoop gaat niet verloren. 
 

 

Zingen: Lied 119a:1 

 

Tweede lezing: Matteüs 6, 28-34 

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en 

vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze 

voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door 

zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur 

toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens 

naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en 

weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet 

gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het 

veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg 
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kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, 

kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? 

of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? –

dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse 

Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst 

het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die 

andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen 

voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor 

zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. 
 

Zingen: Lied 119a:2,3,4 
 

Verkondiging 
 

Orgelspel: ‘Récit de tierce en taille’ (Nicolas de Grigny) 
 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 

Solozang:  ‘Zonnelied’  (naar Franciscus van Assisi) 

  (Uit: Zangen van zoeken en zien, 239) 
 

Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader 
 

Inzameling van de gaven 1e collecte: Diaconie 

    2e collecte: Jonge generaties (PKN)

    3e collecte: Avondmaalscollecte 
 

DIENST VAN DE TAFEL 

Nodiging 
 

Vredegroet 
 

Tafelgebed  (Iona) 

V: Dankbaarheid, lof, de harten omhoog:  

U hebt een tafel voor ons bereid 

niet alleen met brood en wijn, 

maar met Uzelf, 

opdat wij vervuld mogen worden,  
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vergeven, genezen, gezegend en vernieuwd. 

We zingen in dankbaarheid:   

 

(Lied 985:1,3) 

 

V: God, wij kunnen de rijkdom van uw tafel niet delen 

zonder te denken aan de gebrokenheid van de wereld. 

Wij kunnen het brood niet breken 

zonder te denken aan allen die honger hebben. 

Uw schepping, uw wereld is één. 

A: Heer, maak onze welvaart dienstbaar aan de armen 

V: Wij kunnen de wijn niet drinken 

zonder te denken aan hen die dorst hebben, 

de ontheemden, afgematte mensen – 

de aarde die roept om rechtvaardigheid. 

A: Heer, maak uw overvloed dienstbaar aan allen 

V: We kunnen uw woorden van vrede niet horen 

zonder te denken aan een wereld die oorlog voert, zich op 

oorlog voorbereidt – en aan allen die daaronder lijden. 

A: Heer, laat ons zien hoe wij wapens kunnen omsmeden 

tot instrumenten van hulp, 

opdat de zucht naar macht 

verlangen wordt naar vrede 

V: We kunnen dit feest van gemeenschap niet vieren 

zonder te denken aan wat ons verdeelt. 

We zijn één in de Geest, maar niet in onze daden. 

A: Heer, genees uw kerk, in haar gebrokenheid 

 

Zingen:  ‘Ubi caritas’ (Lied 568a, 3x) 
 

Inzettingswoorden 

 

Delen van brood en wijn 

 

Dankgebed 

 



6 

 

Slotlied: Lied 838:1,2,3 

      

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Orgelspel ‘Dialogue sur les Grands Jeux’ (Nicolas de Grigny) 
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Zoet als honing 
 

 

 

 

Voor een kleine attentie op deze startzondag hebben wij gezocht 

naar een Nederlandse leverancier. Die hebben wij helaas niet gevonden. De 

keus is gevallen op potjes honing van stichting Promoldavie. Op deze 

manier ondersteunen wij hun goede doel, een mooie diaconale 

bijkomstigheid zo dachten wij. Dit is hoe zij hun stichting zelf omschrijven: 

‘Promoldavie is in 2018 opgericht door André en Stela Bloemendaal. Stela 

is een geboren Moldavische en woonde tot haar 26e in Moldavië. Totdat ze 

André ontmoette en meeging naar Nederland. André heeft de taal van het 

land geleerd en weet zich in contacten goed te redden. Het is onze wens om 

Nederland bekend te maken met het goede dat Moldavië te bieden heeft. 

Wij staan dubbel en dwars achter onze producten. Onze wijnen worden 

internationaal gewaardeerd en vallen regelmatig in de prijzen. De 

Nederlandse Bijenhoudersvereniging heeft onze acaciahoning als zeer goed 

bestempeld. Tegelijkertijd willen we op verschillende manieren iets 

betekenen voor Moldavië in het bijzonder, maar ook voor mensen die hulp 

nodig hebben in het algemeen. 10% van de winst doneren we aan stichting 

Hart voor Moldavië uit Andijk.’ 

 

     werkgroep Groene Kerk 


