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“Ken je mij?”

Voorganger: Ds. Cornelis Visser uit Westzaan
Organist: Dhr. Jan de Jong
Ambtsdrager: Dhr. Wim Andrea



Orgelspel
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen

Intochtslied: Lied 280: 1 -4

Votum en groet

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde geschapen heeft

Die trouw blijft tot in eeuwigheid

en niet loslaat wat zijn hand begon

V: De Heer zij met u

G: Ook met u zij de Heer

Gemeente gaat zitten
Lied van de zondag: Lied 275: 1,2 en 5

Kyriegebed.
De twee intenties beantwoord met:

Ky -ri-e, Ky - ri-e, Ky - ri-e e - le - i-son.

Glorialied: Lied 868: 1,2 en 4

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van het woord

Psalm 139 gezongen en gelezen: vers 1 en 2



Lezen: Psalm 139 vers 7 t/m 12

7Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,

hoe aan uw blikken ontkomen?

gKlom ik op naar de hemel — U tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk — U bent daar.

oAl verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,

1000k daar zou uw hand mij leiden,

zou uw rechterhand mij vasthouden.

11Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,

het licht om mij heen veranderen in nacht,’

1200k dan zou het duister voor U niet donker zijn —
de nacht zou oplichten als de dag,

het duister helder zijn als het licht.

Zingen: Psalm 139:7
Lezen Psalm 139: vers 15 t/m 18

15Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,

was mijn wezen voor U geen geheim.

16Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,

alles werd in uw boekrol opgetekend,

aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.
17Hoe rijk zijn uw gedachten, God,

hoe eindeloos in aantal,

1gontelbaar veel, meer dan er zand is bij de zee.
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij U.

Zingen Psalm 139: 14

Lezen Psalm 139 in de versie van ‘Het hoogste woord’:

Ik laat me niet gauw kennen
want zo ben ik niet.



En wat ik wel ben

gaat niemand wat aan.

Zo iemand ligt mij niet

aan wie ik ziel en zaligheid toevertrouw.
Ik weet niet wie dat zou kunnen zijn.

Maar te weten dat er één is

die mij door- en doorheeft

die mij door- en doorziet

die mij doorlicht door merg en been
tot in mijn nieren, tot op het bot
door mij heen, tot in het hart

zo één, wie zou dat kunnen zijn?

Om dan te weten dat er één is

die mij stilletjes uitlacht

als ik stoer doe, als ik opschep.

Die een hand legt op mijn schouder
als ik me opwind, als ik kwaad ben
of bedroefd en dat niet wil laten zien.
Zo één, zou Hij dat kunnen zijn?

Lied 710 D (2x)

VERKONDIGING

Orgelspel
“Plein jeu” (uit Messe pour les Couvents), Francois Couperin

Zingen Lied 833 Engels, Nederlands, Engels, Nederlands



DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed-Voorbeden-stil gebed-Onze Vader
Beantwoord met: “Heer onze Heer, wij bidden U verhoor ons”

Inzameling van de gaven

1€ collecte: diaconie

2¢ collecte: PKN Pastoraat
Slotlied: Lied 423 vers 1,2 en 3

WEGZENDING EN ZEGEN

Orgelspel
“Tierce en taille” (uit Messe pour les Couvents),
Francois Couperin


http://www.pknkrommenie.nl/

